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5. Wiillen jullie soms ook weggaan? (Johannes 6: 67)

Eind februari was er een mooie avond in de Johanneskerk met een lezing en
een debat over ‘Leven van genoeg’. Wie naar zo’n avond gaat loopt een risico:
je hoort wat, gaat er over nadenken en dat kan betekenen dat je er ook wat
mee moet doen. Vergeleken met een lezing is een ontmoeting met Jezus vele
malen risicovoller. Wie de Bijbel leest, naar de kerk gaat, zingt, belijdt, bidt en
luistert kan niet hetzelfde blijven.

Een grote groep volgelingen in Johannes 6 beseft dat. Ze vinden de woorden
van Jezus moeilijk te accepteren en trekken zich terug en volgen Jezus niet
langer. Hoewel er natuurlijk nog geen kerk was, kunnen we ze wel typeren als
de eerste kerkverlaters. Ze haken af. lets was we in deze tijd in de westerse
kerk aan alle kanten merken: collega’s , vrienden, kinderen en kleinkinderen.
Wat is de reactie van Jezus: hij stelt een vraag aan de overblijvers; ‘Willen
jullie soms ook weggaan?’ Hij stelt de vraag zonder angst, zonder
bedreigingen, maar open, liefdevol. Ook vandaag buiten én binnen de kerk.
Vol iedereen die de woorden van Jezus moeilijk te accepteren vindt. En wie
vindt dat niet? Een man op een Alpha-cursus zei aan het einde van een
cursus: ‘lk ga niet geloven, want dat gaat heel veel gevolgen hebben voor mijn
leven.” Wij vonden dat een eerlijk antwoord. Zijn wij ons ook zo bewust van
de gevolgen van het navolgen van Jezus? Jezus wil alles voor ons zijn. Niet
alleen maar een optie voor een beter leven. Hij zegt: “‘Wie Mijn lichaam eet
en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven’. We zullen tot in het diepst van ons
bestaan veranderd moeten worden. Alles waar wij onze honger en dorst naar
liefde en betekenis, hoop en vertrouwen in zoeken, zullen we uit handen
moeten geven. Jezus wil het ons allemaal geven. Maar durven we het ook bij
Hem te halen. Petrus beantwoordt de vraag van Jezus met een andere vraag:
‘Naar wie zouden we anders moeten gaan?’ Wat is het alternatief? ‘U spreekt
woorden die eeuwig leven geven’. Bij Jezus mogen we het zoeken en vinden
in deze dagen door de lijdenstijd op weg naar Pasen.

Om nog eens over door te praten:
Heb je zelf wel eens overwogen om te stoppen met naar de kerk gaan of met
Jezus te volgen? Waarom (niet)?

Bijbelstudie —

De ergernis en de moeite van de volgelingen van Jezus, die
later af zullen haken komt niet uit de lucht vallen. Lees
Johannes 6 nog eens door. Waar zit het hart van het evangelie
van Jezus waar zij (en ook wij) op af kunnen haken?

Gebed -

Ik vraag U niet mijn kinderen

elk verdriet te sparen,

maar wees Gij wel hun troost,

als ze eenzaam zijn en bang

Wil om Uws naams wil hen

in Uw verbond bewaren

en laat ze nooit van U vervreemden
nooit, hun leven lang.

(Vit: gebed voor mijn kinderen)

In beweging —

Voor wie uit jouw omgeving, die afgehaakt is bij kerk of Jezus,
wil je iets betekenen? Dat kan door aandacht, een teken van
betrokkenheid of een gebed.

Liturgie — Uit ELB 73

Waar zal ik heengaan, tot wie mij wenden?
Wie spreekt de waarheid, die eeuwig bestaat?
Alleen bij U, Her, heb ik gevonden

De weg naar ‘'t leven dat niet vergaat.
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