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4. En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?  (Mattheus 16:15) 
 
In dit tweede deel van de serie ‘Vragen van God en Jezus’ starten we met één 
van de belangrijkste vragen van Jezus: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” 
Of scherper en persoonlijker: “En jullie, wie zeggen jullie, dat Ik ben? Een 
vraag die toen en nu nog steeds brandend actueel is. Wat we van Jezus 
geloven bindt en verdeeld ons. In onze gesprekken met anderen. Maar ook 
als een persoonlijke vraag aan ons, als leerlingen van Jezus. 
Jezus vraagt eerst naar wat andere mensen van Hem zeggen. Hij heeft een 
groot wonder gedaan. Maar de vijandschap tegen Hem groeit. Hebben de 
leerlingen na drie jaar rondtrekken een idee wie ze navolgen? Wie zeggen de 
mensen dat Jezus is? Wat voor antwoorden zouden we vandaag krijgen? Een 
bijzonder mens, een wijze leraar, een charismatisch figuur, een groot 
voorbeeld of  meer? De Redder van de wereld? De antwoorden van de 
mensen om de eerste discipelen verbazen ons wel een beetje: Johannes de 
Doper, Elia, Jeremia of andere profeten. Ze zullen niet gelijk in reïncarnatie of 
zelfs opstanding geloofd hebben. Maar eerder in een persoon, die in de geest 
van iemand optrad. In zijn daden en woorden sprak profetische kracht van 
God. 
Maar Jezus komt in de tweede vraag een stap dichterbij: Maar jullie, wie 
zeggen jullie dat ik ben? Een kwetsbare en intieme vraag. Voor degene, die de 
vraag stelt en voor degene die hem beantwoord. Wie ben ik voor jou? Toch 
durft Petrus hem in alle vrijmoedigheid te beantwoorden: ‘U bent de messias, 
de Zoon van de levende God”. Hij zegt eigenlijk: U bent ons alles: alles wat wij 
verwachtten van God, komt in U naar ons toe. Jezus benadrukt dat alleen God 
hem dit heeft kunnen openbaren. Dat wij dat met miljarden andere 
christenen wereldwijd geloven blijft een groot wonder. Zeker als wij deze 
vervulling in Jezus zien als mens, als gekruisigde, als lijdende knecht des 
Heren. Zien wij Jezus daar ook vandaag weer in terug?  
 

Om nog eens over door te praten: 
Wat voor antwoorden geven mensen om jou heen op de vraag wie Jezus is? 

 
Verhalen delen –  
Op deze website vind je een (bijna) volledige lijst van de 307 
vragen, die Jezus stelde: https://www.bijbelkracht.nl/307-
vragen-die-jezus-stelde/  
 

In een klein boekje voor de 40 dagentijd 
behandelt ds. Marien Kollenstaart ‘40 
vragen van Jezus, die uitdagen’. 
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Wie zeggen de mensen dat Ik ben? 
Willem Jan Otten onthult en doordenkt 
in dit boek de uiteenlopende 
antwoorden van kunstenaars op deze 
vraag, die Jezus zijn leerlingen ooit 
stelde. 

 
Luister ook naar een aflevering van de 
Ongelooflijke Podcast met een interview 
met Willem Jan Otten over dit boek: 

https://open.spotify.com/episode/0lmdhmQQfqDOs6M6ORO
Ufy?si=87efa81861ba4331  
 
Liturgie – uit Gezang 476 
Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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