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3. Wat heb je in je hand?  (Exodus 4) 
 
We staan in deze wereld niet graag met lege handen. Als we van alles kwijt 
zijn geraakt of de ander niets meer te bieden hebben. Wat hebben we meest 
in onze handen? Onze mobiele telefoon, onze sleutels, onze portemonnee of 
stapeltje pasjes? Dat zijn de dingen waarvan we in paniek kunnen raken als 
we die kwijt zijn. Zo komt de vraag aan Mozes in Exodus 4 voor ons dichterbij: 
Wat heb je in de hand? Waar steun en leun je op in je leven? 
Nadat de jammerklacht van het onderdrukte volk Israël opgestegen is tot de 
hemel en God en het hoort en ziet, geeft God Mozes de opdracht zijn volk te 
bevrijden.  Daarop stelt Mozes allerlei vragen: Wie ben ik? Wat moet ik 
zeggen? Waarom zouden de mensen naar mij luisteren? Tot de Heer een 
vraag stelt aan Mozes: Wat heb je in je hand? Een staf, antwoord Mozes. In 
die tijd een belangrijk instrument: niet alleen praktisch als herder, maar ook 
als teken van waardigheid en identiteit.  
Mozes krijgt de opdracht zijn staf op de grond te gooien. De staf veranderde 
in een slang. Mozes moet hem – heel onlogisch- bij de staart weer oppakken.  
Dit wonder zal niet alleen straks een wonderteken worden bij de Egyptenaren 
en Israëlieten. Maar het is ook gelijk een teken voor Mozes en voor ons. Want 
we zijn allemaal geroepen om in woord en daad getuigen te zijn in deze 
wereld van verzoening, genade en liefde, rechtvaardigheid, barmhartigheid 
en vrede. En dan liggen de vragen van Mozes soms ook voor ons heel dichtbij. 
Ook voor Paulus waren dit serieuze vragen, lezen we in Filippenzen 3. 
Vertrouwen we op alles wat we in handen hebben aan ervaring, opleiding en 
vaardigheden? Of ligt onze kracht geheel in de kracht van God zelf die deze 
gaven gebruikt? Wij staan niet in onze eigen kracht met onze eigen woorden 
in onze roeping in deze wereld. God bevrijdt.  
De staf van Mozes zou nog heel veel dingen te weeg brengen. Maar het 
waren stuk voor stuk wonderen door de kracht van God. De kracht van de 
staf, die hij uit handen gelegd had en opgepakt in de kracht van God. 

Om nog eens over door te praten: 
Wat zou jij het moeilijkste vinden om uit handen te geven? Waarom? 

 
Bijbelstudie –  
Lees in het leven van Mozes eens verder, waar het woord staf 
allemaal nog terugkomt: Exod. 4:2ff, 17, 20; 7:9f, 12, 15, 17, 
19f; 8:1, 12f; 9:23; 10:13; 12:11; 14:16; 17:5, 9; Num. 17:17, 
20f, 23ff; 20:8f, 11 

 
In beweging –  
Wat heb jij in handen om in de dienst van God op te 
vertrouwen? Durf jij dat uit handen te geven en weer in Gods 
kracht op te pakken? Hoe zou je dat in een tastbaar ritueel 
kunnen doen? 

 
Verhalen delen –  
Op allerlei manieren vinden we de staf terug in de 
geschiedenis en iconografie: Een staf of roede is een lange of 
korte, meestal ronde stok of stang met een praktische 
(ondersteunende), religieuze, ceremoniële, symbolische of 
magische functie. Zie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staf_(voorwerp)  
Welke functies zijn er vandaag nog van kracht? 

 
Liturgie – Uit Lied 905 
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet 
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