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2. Waar is je broer?  (Genesis 4:9) 
 
In het vierde hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel klinkt opnieuw een 
indringende vraag. Opnieuw is dit een verhaal dat gaat over de mensheid. 
Maar nu rond de centrale vraag: Waar is je broer? Een vraag aan Kain in het 
verhaal. Maar het woord ‘broer’ wordt in de Bijbel vaak gebruikt in de 
betekenis van ‘naaste’ of ‘medemens’. Zo wordt deze vraag aan Kain ook een 
vraag aan ons: waar is je naaste, je medemens? Zeker als onze medemens een 
Abel is: een kwetsbare, ‘vluchtige’ medemens op de tweede plaats. Een 
brandend actuele vraag. Helaas is het antwoord ook brandend actueel: Hoe 
moet ik dat weten? Daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor? 
Opmerkelijk is dat het niet de eerste vraag van God is in dit hoofdstuk. Kain 
en Abel hadden allebei een offer gebracht: “… maar voor Kain en zijn offer 
had Hij geen oog.” Had God daar een reden voor? Was het offer van Abel 
oprechter omdat hij het eerste en beste van zijn kudde offerde? Kain wordt 
woedend, omdat hij zich als eerste niet gezien voelt. En dan stelt God Kain die 
eerste vraag: “Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?”. De 
woede van Kain komt tussen God en hen en tussen hem en Abel in. Maar God 
houdt ook hier de communicatie open en stelt een vraag op een moment in 
het verhaal waarin er nog een wissel te nemen is. Kain kan nog een andere 
keuze maken. Hij kan de lucifer van zijn woede uitblazen. Of hij valt ten prooi 
aan het roofdier van de zonde dat voor de deur ligt. Ook voor ons geldt: als 
wij bitterheid, woede, haat in ons hart toelaten, zijn wij in groot gevaar. Maar 
de Heer roept Kain en ons op, sterker te zijn dan de zonde: kies er voor om 
het in de kiem te smoren. Kain kiest een ander pad met alle gevolgen van 
dien. Deze geschiedenis van de mensheid in een notendop wijst ons op de 
keuze die ook wij hebben. In het Avondmaal zoekt God ons op, stelt ons 
vragen en geeft ons de keuze. Ook als wij niet meer kunnen kiezen. Wij vieren 
het Avondmaal met ‘het gesprenkelde bloed van Jezus, dat krachtiger spreekt 
dan dat van Abel. (Hebreeën 12:24) 

Om nog eens over door te praten: 
Aan wie denk jij als we God ons de vraag laten stellen: “Waar is je naaste”? 
Waarom? 

 
Bijbelstudie –  
Lees naast Genesis 4: 1-16 ook Hebreeën 12: 14-24. Wat 
betekent het voor jou  ‘dat het gesprenkelde bloed (van 
Jezus) krachtiger spreekt, dan dat van Abel’ (Hebreeën 
12:14)?  

 
Gebed –  
Barmhartige God, U die de bron bent van alle liefde en 
goedheid, stel ons in staat om de noden van onze naaste te 
zien. Laat ons zien hoe we kunnen bijdragen aan genezing. 
 
Verander ons, zodat we al onze broeders en zusters kunnen 
liefhebben. Help ons om de obstakels van verdeeldheid te 
overwinnen, zodat we kunnen bijdragen aan een wereld van 
vrede voor iedereen en aan het herstel van mensen. 
 
Dank U voor het vernieuwen van uw schepping en dat U ons 
leidt naar een toekomst vol hoop: U die de Heer van ieder 
mens bent, gisteren, vandaag en voor altijd. Amen. 
 
(Dit gebed komt uit het gebedsboekje bij de Week van gebed. 
Download het boekje gratis op weekvangebed.nl.) 

 
Liturgie – Uit Lied 272 
Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie 't zingend overstemt is Kains deelgenoot. 
 
Ben je eens met Edith Eger, die in “Het geschenk” schrijft: “Je 
bent niet wat je meemaakt, maar hoe je daar mee omgaat.“? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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