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3. Vriendschap  (3/7)  (1 Samuel 18:1-9 en 20:1-17) 
 
Wanneer is iemand een vriend of een vriendin van ons? Vriendschap is een 
heel belangrijke soort relatie in ons leven. 
Een van de meest sprekende beelden van vriendschap in de Bijbel is de 
vriendschap tussen David en Jonathan. David wordt na het verslaan van 
Goliath door iedereen bejubeld, maar heeft geen idee hoe hij met deze 
nieuwe roem om moet gaan. Hij is in het geheim tot koning gezalfd, maar Saul 
zit nog stevig op zijn troon. En zijn wantrouwen naar David groeit. Jonathan, 
de kroonprins vat een innige vriendschap voor David op. Hij blijft zijn vader en 
familie trouw. Maar zijn vriendschap zal David er doorheen helpen. 
Jonathan herkent en erkent in David grootsheid: hij zal het land veel beter 
kunnen leiden dan hij. Hij zet zijn eigen eer en trots opzij. Iets dat Saul niet 
kan. Hoe mooi is het grootsheid in iemand anders te zien. Ook als anderen dat 
niet zien. En hoe mooi en intens is het als we lezen: En Jonatan, die David zo 
lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem:  hij deed zijn mantel 
af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, 
zijn boog en zijn koppelriem. De kroonprins levert al zijn tekenen van 
toekomstig koningschap in en geeft ze aan David. Dit gaat niet zozeer over 
een gevoel van vriendschap, maar een keuze om ‘iemand lief te hebben als 
jezelf’. Ze sluiten een verbond. Ze verbinden zich aan elkaar in wederzijdsheid 
en vertrouwen.  
C.S. Lewis merkt op dat van alle soorten liefdes vriendschap wel de meest 
pure is. Deze wordt niet vertroebeld door driften en bloedbanden. Hoe mooi 
is als vriendschap ook een dragende kracht is in relaties van liefde en familie. 
Het verhaal van deze vriendschap tussen Jonathan en David geeft ook een 
mooi doorkijkje naar het Nieuwe Testament. Waarin we als Jonathan ook de 
grootsheid in Jezus mogen ontdekken. Wij mogen onze wapenrusting aan 
Hem afgeven. Aan Hem heeft God de toekomst en het koningschap gegeven. 
Maar Jezus vertelt ons ook hoe Hij tegen vriendschap aankijkt: er is geen 
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 

Om nog eens over door te praten: 
Wanneer noem jij iemand een vriend of vriendin? Waarom? 

 
Bijbelstudie –  
Lees 1 Samuel 18:1-9 en 20:1-17 nog eens.  
Wat valt je op als het gaat over de relatie tussen Jonathan en 
David? 

 
Delen & dienen –  
Hoe kun je deze week een goede vriend of vriendin laten 
merken dat hij of zij belangrijk voor je is? 
 

 
Verhalen delen –  
je hebt iemand nodig / stil en oprecht 
die als het erop aan komt / voor je bidt of voor je vecht 
pas als je iemand hebt / die met je lacht en met je grient 
dan pas kun je zeggen: / 'k heb een vriend 
Deze bekende woorden van Toon Hermans hebben we 
allemaal wel ergens een keer gehoord of gelezen. Wat spreekt 
je aan en wat mis je in dit gedichtje over vriendschap? 

 
Liturgie – Uit Lied 512 
Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend, 
mijn Koning en Profeet, 
mijn Priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

 
Thuis –  
Ben je wel eens teleurgesteld in vriendschap? Dat je dacht dat 
iemand een vriend of vriendin was, maar dat uiteindelijk niet 
was. Wat is er gebeurd? 
 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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