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2. Hoe God kijkt  (2/7)  (1 Samuel 16:1-13) 
 
Als we naar David in de Bijbel kijken, kunnen we hetzelfde gevoel krijgen als 
we naar het beroemde beeld van David in Florence kijken. Het werd rond 
1500 gemaakt door Michelangelo. We kijken op naar een David van meer dan 
vijf meter. De David van de Bijbel kan voor ons een grote geloofsheld zijn 
waarbij wij in het niet verzinken. 
Maar laten we vooral kijken naar de David die we in de Bijbel ontmoeten. In 
Samuel 16 is het gewoon een kleine jongen. En laten we naar onszelf kijken 
hoe God ons ziet. Volgens 1 Petrus zijn wij geroepen als priesters en koningen 
in deze wereld. Hoe kijkt God naar David? Wat ziet God in ons? 
God ziet in David een koning. Niet vanwege zijn uiterlijk. Want krijgt Samuel 
te horen: “de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart”. 
De achtste jongste zoon is door God uitgekozen.  
In onze tijd gaan we ook erg op beeldvorming af. Wij kijken erg naar het 
uiterlijk van iemand. Wij willen er zelf 5011+ natuurlijk goed uit zien. We 
hebben ons oordeel al snel klaar over hoe iemand anders of … wijzelf er uit 
zien. Helaas ook in de kerk. 
God gaat dus niet op dit uiterlijke beeld af. God kijkt naar het hart. Dat kan 
bevrijdend en ontmaskerend zijn. Maar bij David blijven we met een vraag 
zitten: wat zag God dan in dat hart van David? In de verhalen ziet de 
buitenkant van het leven van David er niet altijd zo mooi uit. 
Bij de zalving van David staat er bij: “vanaf dat moment was hij doordrongen 
van de Geest van God”. Zo kunnen wij, geroepen tot een koninklijk 
priesterschap, als mensen na Pinksteren, ook vervuld zijn van Gods Geest. 
Jesaja schrijft over de uitgekozen Knecht des Heren, dat hij door mensen 
werd veracht. Als deze profetie later in vervulling gaat, zien we een 
buitenkant van een stal en een kruis. Maar we ontmoeten in Jezus het hart 
van God in gehoorzaamheid en een zichzelf weggevende liefde. God ziet deze 
mens in ons. God wil deze nieuwe mens in ons wakker roepen. Hij schenkt 
ons zijn Geest. Durven we zo naar onszelf te kijken? 

Om nog eens over door te praten: 
Tegen wie kijk jij op als ‘geloofsheld’? Waarom? 

 
Bijbelstudie –  
Lees naast 1 Samuel 16:1-13 de teksten uit Jesaja 52:13–53:12 
en 1 Petrus 2: 9 en 10 nog eens. Wat zien de mensen (wij) en 
wat ziet God? 

 
Gebed –  
Bidt met de woorden van Psalm 139: 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, HEER, U kent mij, U 
doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van 
verre mijn gedachten. Geen woord ligt op mijn tong, 
of U, HEER, kent het ten volle. 
 
Verhalen delen –  
Lees het verhaal van het beeld van David van Michelangelo in 
Florence nog eens op internet: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)    
Waarom zou de kunstenaar David op deze manier uitgebeeld 
hebben?  

 
Liturgie – Uit: Laat mij kijken met Uw ogen – Schrijvers voor 
gerechtigheid 
Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. 
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien. 
Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. 
Laat me leven zoals u. 

 
Thuis –  
Heb je op vakantie wel eens een groot standbeeld van iemand 
gezien? Wat vind je daar van? 
Als iemand een standbeeld van jou of u zou willen maken: 
hoe zou dat er dan uit moeten zien? 
 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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