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6. Laten leven van genade  (6/7)  (1 Samuel 26) 
 
Door de oorlog tussen Israël en Hamas wordt er veel gepraat over het recht 
om jezelf te verdedigen, over wraak nemen en grenzen daarin. We proberen 
in dit nieuws niet alleen onze mening te vormen, maar ook een antwoord te 
vinden in de vragen rond zoveel leed. We mogen in de Bijbel verhalen lezen 
over hoe mensen met elkaar omgaan. We kunnen die allereerst toepassen op 
ons eigen leven, waarin we invloed hebben: hoe gaan we om met ‘onze 
naaste liefhebben’, ‘wraak nemen’ of ‘het recht in eigen hand nemen’? 
In 1 Samuel 26 gaat Saul na een tip op jacht naar David. Maar David merkt dat 
op en dringt ’s nachts met Abisai het legerkamp binnen tot naast de slapende 
Saul. Abisai vindt het een door God gegeven kans om hem te doden met zijn 
eigen speer. Maar David wil ‘de gezalfde van de Heer’ niet doden. 
Hoe kunnen wij iemand, die ons onrecht heeft aangedaan, een nieuwe kans 
geven? Waarom zouden we dat doen? Het is niet aan ons om mensen te 
geven wat ze verdienen. Het aan God om recht te zetten of wraak te nemen. 
En als wij van Gods genade leven, zouden we anderen om ons heen dan niet 
van genade laten leven? Zo vieren we toch Avondmaal? Wij ontvangen 
nederig brood en wijn uit de hand van Jezus. 
Maar ook over hoe je dat kan doen, leren we van David in dit gedeelte. Hij is 
niet naïef, maar brengt zich allereerst in veiligheid. En hij kropt zijn verwijten 
niet op maar roept ze naar Saul: Waarom zit je achter mij aan? Wat heb ik 
fout gedaan? Saul erkent door deze woorden –voor zolang als het duurt- zijn 
fouten. 
David wil de gezalfde van de Heer niet doden. Een gezalfde (Messias / 
Christus) is door God geroepen om mensen te redden en te dienen. Saul dient 
alleen zichzelf nog. David wil geen Saul worden. Jezus Christus, de zoon van 
David zal nog een stap verder gaan. Hij riskeert zijn leven niet alleen: Hij geeft 
het voor ons. Hij brengt zichzelf niet in veiligheid, maar blijft ons liefdevol 
nabij. Hij geeft ons brood en wijn: teken van wat het Hem gekost heeft en wij 
Hem aangedaan hebben. Het zal ons van binnenuit voorgoed veranderen. 

Om nog eens over door te praten: 
Als je in de schoenen van David gestaan had, had je dan hetzelfde gedaan? 
Waarom wel of niet? 

 
Bijbelstudie –  
Hoe hebben dit verhaal uit 1 Samuel 26 en Romeinen 12: 9-21 
voor jou met elkaar te maken?  

 
Gebed –  
Onze Vader, die in de hemel is,  
…… 
Vergeef ons onze schulden,  
zoals wij anderen hun schulden vergeven 

 
In beweging –  
Hoe ga met iemand om die jou onrecht heeft aangedaan? 
Vergeven, een tweede kans geven, geen wraak nemen: het is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. We zien in 1 Samuel 26 
hoe David daar mee omgaat. In het boekje “Altijd vergeven?: 
over schuld en vergeving tussen mensen” behandelt Nico van 
der Voet ook Lukas 17: 3 en 4. Hoe helpt dit jou om te  
vergeven? 

 
Liturgie – Uit: Als er vergeving is (Opwekking 629) 
Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan?  
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan?  
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid  
Lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. 
Refrein: Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn  
van de pijn en het verdriet diep van binnen 

 
Thuis –  
Wat zou jij iemand nooit kunnen vergeven? Of: wat zou je 
jezelf nooit vergeven? Is er iets waarvoor je zelf nooit 
vergeving zou kunnen ontvangen van God of een ander 
mens? 

 

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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